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Zorgvuldig met elkaar omgaan.



Twee volken verafschuw Ik,
En het derde Is niet eens een Vvolk.
De bewoners van het gebergte In

Samaria, de Filistijnen en het dwaze volk
dat in Sichem woont.

Sirach 50:25,26 (NBV)



Twee wanddaden heeft mijn volk begaan
Het heeft Mij verlaten, de bron van levend
water,

En het heeft waterkelders uitgehouwen,
kelders vol scheuren, waarin het water niet
blijft staan.

Jeremia 2:13 NBV

‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal
nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef,
zal In hem een bron worden waaruit water
opwelt dat eeuwig leven geeft.’

Johannes 4:14 NBV



“Je zegt het goed
Dat je geen man hebt
Want vijf mannen heb je
gehad
En die je nu hebt is Jje man niet

Daarin heb je de waarheid gesproken.”
Johannes 4:17,18



Geliefde broeder en zusters, onthoud dit goed:
leder mens moet zich haasten om te luisteren,

maar traag om te spreken, traag ook in het
kwaad worden.

Jac. 1:19 NBG.



Wie van u kan wijs en verstandig genoemd
worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen
door een onberispelijk leven en door wijze
zachtmoedigheid.

De wijsheid van boven daarentegen is voor
alles zuiver, en verder vredelievend, mild en
meegaand; ze Is rijk aan ontferming en brengt
niets dan goede vruchten voort, ze Is
onpartijdig en oprecht. Waar in vrede wordt
gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten
voort voor hen die vrede stichten.

Jac. 3:13,17,18 NBV



Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde,
vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid,
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Gal. 5:22 NBV



